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Jaargang 8, maart 2025  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 2 maart 

10.00 uur: ds. Rob Visser uit Rhenen 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 9 maart 

10.00 uur: Liturgiecommissie 

Dienst in Made 

 

Zondag 16 maart 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam 

Deurcollecte: onderhoud kerkhof 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 23 maart 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Dienst in Made 

 

Zondag 30 maart 

10.00 uur: ds. Thea Bouwman uit Papendrecht 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 6 april 

10.00 uur: mw. L. Breedveld – van Ginkel uit Zwijndrecht 

Dienst in Hooge Zwaluwe 

 

De diaconale collecten in maart zijn bestemd voor: Mercy Ships 

Op 9 maart is onze zustergemeente Hooge Zwaluwe aanwezig. 

 

Agenda 
 

Ma. 10 maart: 19:30 uur, Geloofscursus Witte kerkje Terheijden.  

Woe. 12 maart: 14:00 uur, Bijbelgespreksgroep Molshoop Made.  

Do. 20 maart: 09.00 uur, Werkochtend kerkhof Oud-Drimmelen. 

Do. 27 maart: 18.00 uur, Samen Soepen Molshoop Made.  

 

 



 
 

Kerkelijke zaken  
 

Afgelopen tijd heb ik weer ontdekt hoe belangrijk en goed het is om een 
gemeenschap om je heen te hebben. Die ervaring hebt jij hopelijk ook, 

dat er mensen om je heen staan als het moeilijk is en dat er mensen 

met jou blij zijn als er iets te vieren is. Dat geldt in het algemeen zo, 

maar zeker ook in een geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap is 

als een familie die er voor je is, die voor je bidt, die soms de lofzang van 
je overneemt als je zelf even niet kan zingen. Een familie is je gegeven, 

die kies je zelf niet uit. Er is een band die je niet kan breken, alleen is 

die band de ene keer wat losser en een andere keer heel sterk. Zo is het 

ook in de kerk. We zijn aan elkaar gegeven en hebben elkaar niet 

uitgekozen. We hebben een band met elkaar, geen bloedband, maar een 

band door Jezus Christus die door zijn Geest ons aan elkaar verbindt. 
Een band die ook niet zomaar verbroken kan worden, maar die ook in 

het leven wisselend ervaren kan worden. Soms wat losser en soms heel 

intens. En ja het geeft ook soms wrijving, want we zijn niet allemaal 

gelijk en geloven niet allemaal op dezelfde manier. En het vraagt 

inspanning van ons, voor dat je het weet wordt de band losser en losser 

en zou je zomaar elkaar kwijt kunnen raken. Laten naar elkaar om 
blijven zien, in de moeilijke tijden en in de mooie momenten van het 

leven. Om zo een gemeenschap te zijn die er is om God en elkaar te 

dienen. Het lied “Ik wil jou van harte dienen” (ELB 213) verwoordt het 

zo mooi. 

  



 
 

 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 
 

Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 
 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

 
Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Afscheid 

Na bijna 8 jaar ga ik jullie verlaten. Per 1 mei 2025 word ik kerkelijk 

werker in Wijkgemeente Dubbeldam -Dordrecht. Dit betekent dat de 

komende weken een periode van loslaten en weer verder gaan wordt, 
dat geldt voor mij en voor jullie. We mogen er op vertrouwen dat God 

door gaat met zijn werk, in en door ons allemaal.  

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen 

 

Meeleven 
 

Na een ziekenhuisopnamen verblijft Leni Molegraaf voor revalidatie in 

de Slotjesveste in Oosterhout. We hopen met haar dat ze goed mag 

herstellen en weer snel naar huis mag gaan.  

  



 
 

Vanuit de kerkenraad Made en Drimmelen 
 

De laatste vergadering was op 28 februari jl. Voor het eerst in de nieuwe 

samenstelling (lees hieronder meer). Harry Elling wordt voor komend 

jaar de nieuwe voorzitter van de gezamenlijke kerkenraad. Immers Louis 

van Suijlekom gaat uiterlijk 1 juli noodgedwongen de kerkenraad 

verlaten. De jaarrekeningen diaconie, kerkvoogdij en begraafplaats 

2025 Drimmelen, werden door Dim de Visser toegelicht en vastgesteld 

door de kerkenraad. Het project Samengaan of Samenwerken werd 

uitvoerig behandeld. Gesproken werd over een gezamenlijk kerkblad 

met Hooge Zwaluwe en het vieren  van Heilig Avondmaal met hen. Op 

de valreep bereikte ons het bericht dat Griselda een nieuwe baan heeft 

aangenomen in Dubbeldam en ons dus gaat verlaten. Kortom er is 

reuring genoeg binnen onze kerk. Daarom gaan we een gemeenteberaad 

houden om jullie te informeren en jullie mening te peilen. Welkom op 

het gemeenteberaad op zondag 23 maart om 11.00 uur in de Molshoop, 

na de kerkdienst in Made. 

 

Dick Heil Szn scriba  

  



 
 

Organisatie kerkenraad Made en Drimmelen 
 

Op dit moment zijn de kerkraden als volgt samengesteld: 

 

Made  

1. Arjan Snoek  Ouderling  

2. Beatrijs Hofland  Diaken 

3. Wichert de Lange  Kerkrentmeester-ouderling  

(Toegevoegd vanuit de classis). 

 

Zeer waarschijnlijk  gaat Dirk-Jan Heil Dzn ook toetreden als kerk-

rentmeester. Gesprekken daarover lopen op dit moment nog. 

 

Ondersteuning  

4. Dick Heil Szn   Administratie kerkvoogdij, scriba en    

notulist vergaderingen kerkenraad 

5. Leen Vellekoop   Administratie diaconie 

6. Dick Heil Nzn   Koster en beheerder van de begraafplaats  

en de Molshoop Made 

 

 

Drimmelen 

1. Willy Jansen  Ouderling  

2. Louis van Suijlekom Ouderling tot 1 juli ‘25 

3. Adriaan Snoek  Diaken 

4. Harry Elling  Kerkrentmeester  

(Voorzitter gezamenlijke kerkenraad) 

 

Ondersteuning 

5. Dim de Visser   Administratie kerkvoogdij en  

diaconie 

6. Hennie Eland   Koster 

7. Louis van Suijlekom  Beheerder begraafplaats Oud- 

Drimmelen 

 

 

Op zondag 18 mei wordt tijdens de kerkdienst afscheid genomen van 

Diaken Dick Heil, ouderling Louis van Suijlekom en kerkrentmeester 

Dick Heil. Tevens zullen er dan nieuwe kerkenraadsleden bevestigd 

worden.  



 
 

Bijbelgespreksgroep 
 

Woensdag 12 maart is er weer bijbelgespreksgroep. We gaan weer met 
elkaar in gesprek over het jaarthema: Als nieuw, leven in het Licht van 

Gods Koninkrijk. We starten om 14.30 uur in de Molshoop. Iedereen is 

van harte welkom! 

 

Samen Soepen 
 

Op donderdag 27 maart ben je weer van harte 

welkom voor een heerlijke kom soep. De maaltijd 

begint om 18.00 uur en is in de Molshoop. En geef je 

op via de mail: samensoepen@gmail.com   

 

Opnieuw beginnen  
 

Ben je op zoek naar verdieping in het christelijk geloof en je eigen 

geloofsleven? Wil je nog meer weten van de belangrijkste thema’s van 

het Christelijk Geloof? Dan zijn de zes avonden ‘Opnieuw beginnen’ 
misschien iets voor jou. 

 

In zes avonden, waarin de ontmoeting en het gesprek centraal staan, 

leren en ervaren we wat het betekent om te geloven. De eerste avond is 

op maandag 10 maart. De avond start om 19:30 en eindigt om 21:15u. 

 
Dit zijn de thema’s die aan de orde komen: 

1. Godsbeelden  

2. Geloven  

3. Jezus ontmoeten  

4. Bevrijding en verzoening  
5. Leven krijgt toekomst  

6. Gods feest - nieuw begin  

 

De avonden worden gegeven in De Tuinkamer, in het Witte Kerkje, in 

Terheijden (Hoofdstraat 1, Terheijden) en worden geleid door Griselda 

Aanen-de Vries (kerkelijk werker van Made, Drimmelen en Hoge 
Zwaluwe) en door Marijn Gilhuis (predikant van de gemeente Lage 

Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg). 

 

Wil je aan deze cursus meedoen meld je dan aan bij: 

Griselda Aanen - griselda.aanen@planet.nl 
Marijn Gilhuis - marijngilhuis@gmail.com  

mailto:samensoepen@gmail.com
mailto:griselda.aanen@planet.nl
mailto:marijngilhuis@gmail.com


 
 

Uit de Gemeenten  
 

De korte maand februari is weer voorbij gevolgen. Zondag 2 februari 

ging ds. Wim Bisschop in Drimmelen voor. Hij preekte over Jezus en de 

schoonmoeder van Petrus. Jacob van Nes bespeelde het orgel dat dit 

jaar 100 jaar oud is. 

 

Ds. Schellingerhout ging voor op 9 februari in Made. Het thema van zijn 

preek was “maar verlos ons van de boze”. Dit n.a.v. Nehemia 6: 12. Deze 

profeet had het erg moeilijk. Hij werd valselijk beschuldigd. 

 

Zondag 16 februari was er een feestelijke dienst in Drimmelen. Griselda 

bevestigd Beatrijs Hofland als diaken voor Made. De preek ging over 

Prediker 3. Alles heeft zijn tijd. Voor ieder uur is er een tijd; een tijd 

waarin God met ons meegaat. Tot de kerkgangers behoord een priester 

uit Valkenswaard die naar de kerk kwam kijken ter voorbereiding van 

een huwelijk dat hij op 22 april mag sluiten. 

 

Ten slotte ging Heeko Kuipers voor in de dienst op 23 februari in Made. 

Thema van zijn preek was “hoop voorbij ontkenning of wanhoop”. Dit 

n.a.v. Jeremia 29: 11-14. Na afloop van de dienst kwam er een aanbod 

van een kerkganger om eventueel wel ouderling in Drimmelen te 

worden. Hopelijk krijg ik dus een opvolger nu ik verplicht een tijdje uit 

het ambt moet. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

 

Kerkhof werkochtend 
 

De lente komt er aan. Het wordt tijd dat de begraafplaats te Oud 

Drimmelen weer eens een werkochtend heeft. Op donderdag 20 maart 

wordt er vanaf 09.00 uur gestart. Er zijn veel klussen. Op het kerkhof 

zelf onder meer de herfstbladeren verwijderen en het ophalen van 

verzakte zijpaden. Om het kerkhof liggen door de vele stormen van 

afgelopen winter veel grote takken en bij de parkeerplaats hebben 

enkele bomen en struiken een beurt nodig. Hopelijk wordt het weer een 

gezellige ochtend. 

  



 
 

Collecten Made en Drimmelen 
 

Made 

12 januari Kerkvoogdij    € 24,40 

  Kerkvoogdij   € 26,40 

  Diaconie     € 00,00 

 

26 januari Kerkvoogdij    € 20,75 

  Kerkvoogdij    € 23,30 

  Diaconie   € 21,80 

 

09 februari  Kerkvoogdij    € 30,50 

  Kerkvoogdij    € 21,40 

  Diaconie   € 21,70 

 

23 februari Kerkvoogdij     € 27,00 

  Kerkvoogdij   € 16,50 

  Diaconie   € 19,40 

 

Drimmelen 

02 februari Goederenbank Baronie  € 42,00 

  Kerk     € 45,75 

  Restauratiefonds   € 35,10 

 

16 februari Goederenbank Baronie  € 36,90 

  Kerk     € 38,95 

  Onderhoud orgel   € 36,40 

 

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)  
 

Made 

05 maart  P. Polak 

 

Drimmelen  

12 maart  Hr. H.J. Schuller 

27 maart  Hr. A.M. Snoek 

 

  



 
 

Bijbel -leesrooster maart 2025 
 

 
 

zaterdag 1 maart 

  

Ester 3,12–15 

zondag 2 maart  Joël 1,1-14 

maandag 3 maart  Joël 1,15–2,2a 

dinsdag 4 maart  Joël 2,2b-11 

woensdag 5 maart Aswoensdag Joël 2,12-17 

donderdag 6 maart  Ester 4,1-17 

vrijdag 7 maart  Ester 5,1-14 

zaterdag 8 maart  Ester 6,1-14 

zondag 9 maart Invocabit Psalm 81 

maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2 

dinsdag 11 maart  Ester 8,3-17 

woensdag 12 maart Biddag Ester 9,1-15 

donderdag 13 maart  Ester 9,16-26a 

vrijdag 14 maart  Ester 9,26b–10,3 

zaterdag 15 maart  1 Korintiërs 13,1-13 

zondag 16 maart Reminiscere Lucas 9,1-9 

maandag 17 maart  Lucas 9,10-17 

dinsdag 18 maart  Lucas 9,18-27 

woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36 

donderdag 20 maart  Lucas 9,37-50 

vrijdag 21 maart  Jesaja 50,4-11 

zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8 

zondag 23 maart Oculi Jesaja 51,9-16 

maandag 24 maart  Jesaja 51,17-23 

dinsdag 25 maart  Jesaja 52,1-6 

woensdag 26 maart  Jesaja 52,7-12 

donderdag 27 maart  Jesaja 52,13—53:6 

vrijdag 28 maart  Jesaja 53,7-12 

zaterdag 29 maart  Jesaja 54,1-10 

zondag 30 maart Laetare Jesaja 54,11-17 

maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13 

 

  



 
 

Bijbel -leesrooster maart 2025 
 

 

 

 

 

 

Joël 

Sprinkhanen hebben het land kaalgevreten en de oogst verwoest. Op de 

omschrijving ervan volgt steeds een oproep om te vasten, ‘Kondig een 

vastentijd af’, eerst in Joël 1:13-20, vervolgens in 2:12-17. Die laatste 

perikoop is een klassieke lezing op Aswoensdag, het begin van de 

veertigdagentijd. 

 

Ester 

De naam van Poerim is afgeleid van het woord poer dat lot betekent. De 

lezing op de feestdag zelf (13 maart) legt het uit. 

 

1 Korintiërs en Lucas 

Een voorlopig hoogtepunt van het Lucasevangelie is het visioen van de 

verheerlijking op de berg (Lucas 9:28-36). De Kerk leest daarbij: ‘Nu zien 

we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks 

staan we oog in oog’ (1 Korintiërs 13:12). 

 

Jesaja 

Deze hoofdstukken, vooral Jesaja 53, worden vaak aangehaald in het 

Nieuwe Testament. Sommige teksten klinken ons bovendien bekend in 

de oren omdat ze zijn opgenomen in de Messiah van George Frideric 

Handel (beter bekend als Georg Friedrich Händel): ‘He was despised and 

rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. He gave 

His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the 

hair, He hid not His face from shame and spitting’ (=Jesaja 53:3 en 

50:6). 

  



 
 

Algemeen 
 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 

 

Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Patrijsflat 11, 4921 WJ Made 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 

http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

